De zeegezmhten van
Johan Borgman

‘De ziel van de kunstschilder ‘puurt’ bewust of onbewust de
schoonheid, zuigt de stralende energie in en tracht ze uit te
- gieten in zijn schilderij dat hiermee ‘geladen’ wordt. Als zo
een schilderij ‘geladen’ door nﬁj wordt uitgedragen,lhoor ik
ijle muziek en wel in ieder schilderij in andere klanken en
‘zie ik’ er de psychische en energetische golven vanuit gaan,

die in het schilderij zijn gefixeerd’.

(Johan Borgman in J. Bédier, johcm Borgman. Zijn leven, ijn werk,
"Naarden ]996)

De paranormaal hagaafde Johan Borgman (1889-1976) leefde

als ambtenaar en dichter in Den Haag Op een dag kwam de Zee

over hent. De Zee als de oneindige bron die ons voedt en die alles

geboren doet worden. Borgman ervoer in zijn ziel de zuivere liefde

“Soor Chrhms.tﬁ[ij was toen achtentwintig, Hij besloot alles in de
steek te Jater, vestigde zich in Amsterdam, ging de zee schilderen
en zijn helderziende gaven gebruiken om de mensen te genezen.

" Hij schilderde ongeveer 400 zeegezichten, waarvan er nu zo'n 50
over -zi]'u. ' '

~ Noot. mfo Jet Kat Ar[ G(dluy aan de Nieuwe Amstelstraat 85 in Amster-
dam Zie wwwi.jetkatnl en w ww.johanborgman.nl




