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ik ben een GOD in het Qlepst
van mijn gedachten

Deze beroemde woorden van de dichter Willem Kloos vatten in één zin alle wijsheid uit Oost en West

samen — een wijsheid die we allemaal intuitief wel begrijpen, maar waarvan het vaak moeilijker blijkt

ze in ons dagelijks leven in praktijk te brengen.
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én iemand die besloot die wijsheid tot lei-
draad in zijn leven te maken was de in 1976
overleden spiritueel schilder, paranormaal
genezer en dichter Johan Borgman, wiens bijzonde-
re leven pas de laatste jaren wat meer bekendheid
krijgt. Tijdens de duizenden behandelingen in de
vijftig jaar dat hij zijn praktijk uitoefende — waar-
mee hij een van de meest geconsulteerde genezers
van Nederland werd - gaf hij zijn patiénten vaak
door hemzelf vervaardigde schilderijen mee waar-
van een bijzondere spirituele kracht uitging. In
totaal zou hij ongeveer 400 zeegezichten schilde-
ren, waarvan er nog tientallen door een door hem-
zelf opgerichte stichting worden beheerd, die sinds
dit najaar een deel ervan langdurig tentoonstelt in
Amsterdam bij Jet Kat Art Galery.

Wie was deze Johan Borgman, welke invloed had
hij op zijn tijd en waarom is hij nog steeds van
belang? Een korte blik in het leven en werk van een
bijzonder mens.
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Uitstralingen van de mens

Johan Borgman werd in 1889 in Groningen geboren
in een gezin met zes kinderen, met een kunstzinni-
ge vader en een zachtaardige zeer intuitieve moe-
der die vaak advies aan zieke mensen gaf. Later
zou Borgman zeggen dat hij zijn paranormale
gaven aan haar te danken had. Ook van de groot-
vader aan moederszijde ging het verhaal dat hij
helderziende was.

Reeds als kind zag ik aura’s.
Ik sprak met niemand over dit
‘zien’, omdat ik wist dat dit
niet begrepen zou worden

Al tijdens zijn kindertijd had Borgman paranorma-
le gaven, maar hij sprak er met niemand over.

Pas op 69-jarige leeftijd schrijft hij: “Reeds als kind
zag ik aura’s. Dit zijn de uitstralingen van de mens,
o.a. de gezondheidsaura, de karakteraura en de
geestesaura. (. . .) Ik sprak met niemand over dit
‘zien’, omdat ik wist dat dit niet begrepen zou wor-
den.”

Omdat hij ook bij het luisteren naar muziek kleuren
zag, kostte het hem veel moeite om bijvoorbeeld
naar een orkest te luisteren. De combinatie van
klank en kleur was voor hem erg vermoeiend. En
in diezelfde periode schrijft hij op ontroerende
wijze over nog een gebeurtenis, die bepalend zal
zijn voor de rest van zijn verdere leven.

Toen ik nog heel jong was, genas ik een hondje
waarvan ik veel hield. Volgens de dierenarts had
het een gezwel aan de keel en was het ten dode
opgeschreven. Ik speelde dikwijls met het dier en
vroeg (bad): ‘Laat me dit hondje mogen genezen.’
Ik legde mijn rechterhand op zijn keel. . . Het dier
vond het zo prettig, dat hij niet meer losgelaten
wilde worden. Als ik even losliet, bracht hij zijn
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keel naar mijn hand en dan behandelde ik hem
weer. Na ongeveer een uur kon hij weer drinken en
na nog een uur kon hij weer eten. Toen de dieren-
arts de volgende dag kwam Kkijken, stond hij ver-
steld. Hij vroeg: ‘Wat is er met dat hondje gebeurd?
Hij is helemaal beter!’

Het schilderen was bij Borgman niet louter
een kunstzinnige uiting maar eigenlijk ook
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een vorm van genezen

Geboren innerlijke visie

Zo ontdekte Johan Borgman zijn gaven om te gene-
zen, en was het hondje waarschijnlijk de eerste van
het grote aantal behandelingen die hij in zijn leven
zou mogen uitvoeren. Die gave om te genezen was
maar €én van de uitingen van een veel dieper lig-
gende bezieling, namelijk een uit een diepe mystie-
ke beleving geboren innerlijke visie waarmee hij op
uiteenlopende gebieden van het bestaan dingen
kon zien die voor de meesten van ons verborgen
zijn. Daarom was Borgman niet alleen genezer,
maar ook paragnost, occultist, levensadviseur,
parapsycholoog — allemaal benamingen waarvan
hij zich in verschillende fasen van zijn leven ook
daadwerkelijk op zijn visitekaartjes bediende, en
waarmee hij het begrip ‘genezen’ uitbreidde tot de
geest, de ziel en zelfs de wereld.

Maar hoe rijkgeschakeerd zijn leven ook was, toch
zien we twee hoofdstromen waarin zijn levens-
energie zich vooral kanaliseerden: het genezen en
het schilderen. Maar zelfs dit schilderen was bij
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Borgman niet louter een kunstzinnige uiting, naast
zijn werk als genezer, maar eigenlijk ook een vorm
van genezen.

Borgman als genezer

Na een aantal jaren te hebben gewerkt als admini-
strateur en ambtenaar in Den Daag, zegde hij in
1919 zijn baan op en begon, op 29-jarige leeftijd, in
Amsterdam een praktijk als genezer. Hij profileer-
de zich duidelijk primair als paranormaal genezer;
alle andere bijkomstige behandelmethoden, zoals
het voorschrijven van fytotherapeutische en home-
opathische middelen, massage en de behandeling
met elektrische apparatuur, werden uitsluitend toe-
gepast als ondersteuning.

Wat deze behandelingen met elektrische appara-
tuur betreft: hij maakte gebruik van in die tijd revo-
lutionaire apparaten, waarvan een aantal nu niet
meer bekend zijn: een kleurendiascoop, waarmee
hij zijn patiénten kon behandelen met licht met een
kleur naar keuze; een ultraviolet-straler; elektro-
inductieapparatuur, waarmee het elektromagne-
tisch veld van de patiént kon worden gestimuleerd;
een ‘hoogfrequentapparaat’ met vonkenregelaar en
Teslatransformator; en vaste en mobiele metalen
elektrodes die de bloedvaten en de vasomotorische
functies stimuleerden. Verder was er een kleine
ruimte, omspannen met gaas, waardoor 10.000 Volt
stroom liep, en bezat hij een zogenoemde solenoide
van d’Arsoval en een oscillator van Lakhovsky,
beide voor kankerbehandelingen. Al deze appara-
tuur is na zijn dood na vele omzwervingen uitein-
delijk verloren gegaan.

Verboden geneeswijzen

Borgman had vele oude kruidenboeken in zijn
bezit. Ook bestelde hij uit India geneeskundige
kruidenmiddelen en Galenische preparaten. Zelf
had hij voor eigen gebruik een receptenboek
samengesteld met meer dan duizend met de hand
geschreven recepten voor een groot aantal aandoe-
ningen en klachten. Hij had regelmatig contact met
dr. A. Vogel en correspondeerde met hem over
onder andere de betekenis van het ‘occulte’ in de
gezondheidszorg. Ook met de beroemde
Roemeense anti-verouderingspecialiste Ana Aslan
had hij contact.

Het uitoefenen van een praktijk voor paranormale
geneeswijzen was in die tijd niet gemakkelijk.
lemand geneeskundig behandelen of adviseren
zonder artsdiploma werd volgens artikel 436 van
het Wetboek van Strafrecht strafrechtelijk vervolgd.
Alle geneeswijzen die niet aan de universiteit wer-
den onderwezen, waren verboden. Borgman was



bevriend met enkele reguliere artsen, die soms bij
hem in behandeling waren en voor hem recepten
uitschreven wanneer hij allopatische geneesmidde-
len nodig had.

Borgman was aangesloten bij de NWP (De
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de
natuurlijke geneeskunst), de NFPN (Nederlandse
Federatie van Paranormale en Natuurgenezers), de
NSFH (National Federation of Spiritual Healers)
en de zogenoemde Internationale Occulte
Broederschap, van welke laatste niet veel bekend
is. Zelf zegt hij hierover: ‘De occultisten van de I1.O.
Br.,, wier aantal zeer gering is op aarde, zien de
aura’s; maar de verklaring hierover blijft in beslo-
ten vertrouwde sfeer; ze hebben onderling een psy-
cho-pranisch, occult en telepathisch contact.’

Over de methode waarop hij geneest schrijft hij:
‘Vele artsen menen dat deze psycho-pranische
geneeswijze iets met suggestie te maken heeft. Dit
is echter niet zo, het is geen gedachteoverdracht
maar zielcontact, waardoor de levensenergie van
de Bron kan instralen. Het is deze ijle kracht die het
zieke lichaam doorlicht, doorgolft, doorstraalt, de
ziektehaarden herstelt en in kleurenharmonie
brengt met de straling van het gezonde weefsel.
Zodra dit gebeurt, is het herstel van de patiént
ingetreden.’

“In werkelijkheid is het zo, dat niet wij — gene-
zers — patiénten genezen, maar dat de levensener-
gie — eindeloos vloeiend, golvend, stralend uit de
Bron van God, de Bron van Liefde, Wijsheid en
Wil - ook door ons heen vloeit en geneest.”

Dat bij Borgman het welzijn van zijn patiénten
voorop stond blijkt wel uit het feit dat patiénten die
niet konden betalen, niets werden berekend.

Borgman als schilder en dichter

Rond zijn dertigste ontwaakte in Borgman de
drang om te schilderen. Het oudst bekende werk
dateert uit 1921. Zijn eerste tentoonstelling vond in
1926 in Amsterdam plaats en de laatste tijdens zijn
leven in Oosterbeek in 1973. Zijn schilderijen wer-
den door velen, waaronder niet de minsten, als van
hoge kwaliteit beschouwd. Een van hen was
Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk
Museum.

Op de vraag waarom hij uitsluitend zeegezichten
schilderde, antwoordde hij eens: “Het is een kwes-
tie van met de ziel waarnemen. De mijne verlangt
naar wijdheid. De zee is wijd, daarom schilder ik
bijna uitsluitend de zee en de lucht.”

Als zo’n schilderij ‘geladen’ door mij wordt
uitgedragen, hoor ik ijle muziek en wel in
ieder schilderij in andere klanken

Hoewel Borgman zich verre hield van medium-
schap, trancetoestanden en spiritisme, noemde hij
zich ‘occult schilder”: “. . . Mensen werden door
mijn schilderijen doorstraald van trillingen en/of
energieén die de ziel beroeren. Dit stemt overeen
met wat ik onderga, wanneer ik bij het schilderen
ben ingesteld op de zee, want dan doorleef ik haar
met haar wijdheid en stromingen. De ziel zoekt de
wijdheid, als de lichtvonk uit de eindeloze Bron
van Leven, van waaruit in het heelal Liefde,
Wijsheid, Schoonheid en Wil stralen. De ziel van de
kunstschilder ‘puurt’ bewust of onbewust die
schoonheid, zuigt de stralende energie in en tracht
ze uit te gieten in zijn schilderij dat hiermee “gela-
den” wordt. Als zo'n schilderij ‘geladen’ door mij
wordt uitgedragen, hoor ik ijle muziek en wel in
ieder schilderij in andere klanken en ‘zie’ ik er de
psychische en energetische golven vanuit gaan, die
in het schilderij zijn gefixeerd.” Voor mij is een
schilderij dat in trance ontstaat waardeloos. Ik
schilder om iets kwijt te kunnen. Ik wil volkomen
de baas blijven over de krachten die ik kan vrijma-
ken om andere mensen te helpen. De psycho-prana
die ik uitstraal in geest, ziel en lichaam, is een soort
levende energie die ook in het schilderij is gecon-
centreerd.”

Borgman had een diepe band met de 30 jaar oude-
re dichter Kloos. Bij een van zijn exposities decla-
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meerde Borgman zijn gedicht Van de Zee, opgedra-
gen aan hun gezamenlijke vriend Frederik van
Eeden. Bekende regels eruit zijn:

De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld
ziet.

En hier zien we nog een ander aspect van Borgman:
de dichter en literator. In de eerste periode van zijn
leven, vanaf 1908, bewoog hij zich regelmatig in
kringen van de zogenoemde Tachtigers, een bewe-
ging van schrijvers waarbij het creéren van schoon-
heid centraal stond. Naast Willem Kloos had hij
ook contact met Boutens, Verwey en Frederik van
Eeden. Uit die periode van zijn leven zijn ruim hon-
derd gedichten bewaard gebleven. Misschien
schreef hij er meer, maar het lijkt of hij in 1921
abrupt besloot de pen neer te leggen en zich geheel
op zijn genezerloopbaan toe te leggen.

Het Johan Borgman Fonds

Al tijdens zijn leven ontstonden er plannen een
fonds op te richten om mensen te steunen en stimu-
leren werk ten bate van de mensheid te doen en een
bijdrage aan de professionalisering van de alterna-
tieve, c.q. natuurlijke, geneeswijze te leveren. Door
de veranderende tijden is bij deze laatste doelstel-
ling het accent komen te liggen op de integratie van
de natuurlijke geneeswijze in de reguliere genees-
kunde.

Dit fonds heeft na Borgmans heengaan belangrijk
werk verricht en is op dit moment van nog even
vitaal belang voor de verdere ontwikkeling van de
paranormale geneeswijze in de breedste zin van
het woord. Mede dankzij dit fonds kon een Hbo-
opleiding op het gebied van de paranormale
geneeswijze, het huidige Johan Borgman College,

december 2011

gerealiseerd worden, die op dit moment het initia-
tief neemt bij de beroepsontwikkeling van de pro-
fessionele en vakbekwame paranormaal therapeut.
Tevens ondersteunt het fonds symposia om belang-
stellenden in contact te brengen met het onderzoek
en de scholing binnen de paranormale geneeswij-
zen, ondersteunt het de uitgave van vakliteratuur
en heeft het internationale congressen op het
gebied van de parapsychologie georganiseerd.

Het is een belevenis de vele
zeegezichten in één ruimte

bijeen te zien en hun kracht
te ervaren

Last but not least beheert het fonds de nog niet ver-
kochte schilderijen van Borgman, die momenteel
worden tentoongesteld en te koop zijn bij Jet Kat
Art Gallery in Amsterdam.

Het goddelijke Zelf in ons

Het is een belevenis de vele zeegezichten in één
ruimte bijeen te zien en hun kracht te ervaren.
Onwillekeurig komt opnieuw de vraag in ons op:
waarom alleen zeegezichten? Misschien omdat
Borgman, die diep in en achter de uiterlijke werke-
lijkheid kon schouwen, zag dat er uiteindelijk niets
anders is dan het eeuwige golven en deinen van het
eindeloze oppervlak van de wateren der Ruimte,
en daarom de zee koos als metafoor voor de steeds
wisselende kleurschakeringen en verschijningsvor-
men, waarin de Ene werkelijkheid zich aan ons
manifesteert. Mysticus als hij was, besefte hij dat
een werkelijk bezield schilderij en in feite alle wer-
kelijke kunst, niet een eind- maar doorgangspunt
is, waardoorheen we naar de meer werkelijke zijde
van het bestaan worden getrokken en we ons
bewust worden van de grootsheid van onze eigen
andere zijde, het goddelijke Zelf in ons dat we tij-
delijk waren vergeten - en dan mogen we voor een
moment de ‘God’ worden die we ‘in het diepst van
onze gedachten’ zijn. <

Verdere informatie:

Jet Kat Art Gallery, Nieuwe Amstelstraat 85, 1011 PL Amsterdam,
020 7850771 / 06 40242521, email info@ jetkat.nl, geopend dins-
dag t/m zaterdag 13.00-18.00 u.

Jennie Bedier, Johan Borgman: zijn werk, zijn leven, Uitgeverij
Strengholt, Naarden, ISBN 90 60108914
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Borgman

http://www.hjbec.nl/

htip://'www.johanborgman.nl/



